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Dag lieve lezers,

‘t is november, mijn FAVORIETE MAAND! Weet je waarom?

Ik ben jarig op 17 november. Dit jaar blaas ik 22 kaarsjes uit!

Jaja, 22! Oud en versleten hé hihi! 

Ik heb heel wat weekendjes gepland! Ik kan niet wachten!

De Ardennen, mijn verjaardag en nog wat andere

gelegenheden! Michiel, mijn vriend heeft een

verrassingsweekendje uitgestippeld voor mijn verjaardag maar

ik heb geen flauw idee hoe, waar of wat! Ik ga het jullie

volgende maand allemaal kunnen vertellen! Waar zou het

weekendje doorgaan volgens jou? Ben nu wel MEGAAA

nieuwsgierig! Altijd fijn als je ergens naar kan uitkijken, niet?

Eigenlijk ben ik ook wel een herfstkindje... Ik begin alsmaar

meer die oranje, rode tinten te appreciëren! Draai of keer het,

het is prachtig om de natuur te zien veranderen uit zichzelf.

Misschien is het ik en mijn fotografische blik die alles

 romantiseert! Deze maand is HTW druk in de weer met tal

van activiteiten! Kaas en wijnavonden in het WZC, de

herdenkingsdienst,... 

Zet je schrap! Want volgende maand zal ik weer heel wat

verhalen te vertellen hebben! Wat denk je, terug een blaadje

vol foto’s van mijn avonturen? 

Bisous,

Fauve

Redactie



Je waant je helemaal in Tirol!

We kregen het Miljan Duo te zien!

Oktoberfest  2024

Oktoberfest  2024



Een prachtig live optreden!

Een waar feest!

Oktoberfest  2024

Oktoberfest  2024



Centrum
Dagverzorging 



Lieve bezoekers van het CDV,

 

We zijn alweer november! In een haast en een

draai zetten we onze kerstmuts op en spelen

we kerstmuziek. Hopelijk blijft het nog even

”nazomeren”. 

 

In oktober hebben we kunnen genieten van

de heerlijke raclette, het mooie muzikale

optreden vanuit Tirol en de vele

verjaardagsfeestjes. Samen met Virginie, lieten

we onze creatieve geest vrij en schilderden we

voluit. Ook met Mia werkten we met onze

handen en maakten we prachtige

bloemstukjes! 

 

Bedankt voor jullie enthousiasme en tot in

november! 

Groetjes,

Charlot

Centrum Dagverzorging



Hallo,

Ik ben Louise Packet. Een eerstejaarsstudente

orthopedagogische begeleiding. Ik loop stage in ’t Parkhuis en

in ’t Vermaak tot eind december. De leukste activiteiten die ik tot

nu toe mocht meevolgen zijn: de rollatordans (wekelijks op

donderdag), maar ook het muziekconcert tijdens de Tirolerweek.

Graag zou ik willen leren om een goede orthopedagoog te zijn en

mensen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Na een stage dag

zit ik thuis niet stil, ik ga wekelijks gaan zwemmen en kook graag! 

Je zal me wel nog eens tegenkomen!

 

Lieve groeten,

 Louise
 

 

Centrum Dagverzorging



Happy birthday!

Wij wensen iedereen van harte gefeliciteerd! 

Centrum Dagverzorging



Lekker creatief met Virginie of Mia!!

Centrum Dagverzorging

Actief met Stan! 

ei



Centrum Dagverzorging

Dansen met Louis in het Parkhuis!

Smullen met de coupes van Virginie



xxx

Centrum Dagverzorging

We pikten de allerlaatste zonnestraaltjes mee!

Philippe had koud!



Brr! Griezelig hoor!

xx

Centrum Dagverzorging

Had je haast niet herkend, Christiane!



xxx
Hopelijk hebben  jullie genoten van de raclette!

Net zoals in Tirol!

Centrum Dagverzorging

Lekker eten  in de Kwizien!



Lekkere ijscoupe!

xx

Centrum Dagverzorging

Grote liefde!

Santé!



’t Vermaak

13/11  Deschodt Joël                                            88 jaar

21/11  Cottyn Paul                                                 70 jaar 

‘t Parkhuis

05/11   Michiel Monique                                       88 jaar

14/11   Du Bois Carmen                                        71jaar

18/11   Ieven Lou                                                  89 jaar

28/11  Callewaert Philippe                                    66 jaar

30/11  Cavelier Michèle                                        81 jaar

                                              

Centrum Dagverzorging

Centrum Dagverzorging 

Happy birthday to you!



Casier Jacqueline

Couwet Roger

Oplinus Jozef

Fache Anne Marie

Vansteenhuyse Yvette

Vandoorne Christine

Centrum Dagverzorging



 ‘t Lindeboomke



 

Lieve lezers,

Eerst en vooral wil ik onze nieuwe bewoner van Lindeboomke

verwelkomen. Dus bij deze Albert, van harte welkom!!! Je hebt

ondertussen al goed je plaatsje gevonden in onze groep. Ik ben er zeker

van dat we samen nog leuke tijden gaan beleven.

Zo de maand oktober is ook alweer bijna voorbij. We herinneren ons

zeker de fantastische TIROL week. Herinner je nog die heerlijke

appelstrüdel? Dit was trouwens nog een receptje van onze lieve collega

Lisa, die ik eventjes gepikt heb. Dank u wel Lisa!!!

Dan het verrassende optreden waar jullie terug eerst eventjes geen zin in

hadden, maar nadien waren jullie nog zo content dat we jullie toch wat

aangemoedigd hadden, het was een leuke, plezierige namiddag. 

Op vrijdagavond als afsluiter maakten we nog een lekkere tartiflette.

Hiervoor moet ik trouwens nog Joseph bedanken om te helpen de

patatjes te schillen! Joseph’ke mijne trouwe helper van dienst, dikke

merci!! En weet je nog om jullie die avond te bedienen dat ik mijn

mooiste kostuumke uit de kast had gehaald? Gelachen dat jullie hebben!

 Nu, ze zeggen zot zijn doet geen zeer hé en zo bleven we toch nog wat

in de sfeer. Trouwens, ik heb jullie dat nog niet verteld maar mijn

dochtertjes vroegen ook wat ik uitgespookt had toen ik thuiskwam! Ze

zien mama niet vaak met 2 vlechtjes in haar haar.

Wat november ons zal brengen ben ik nog wat aan het uitdokteren.

Maar ik wil jullie zeker nogmaals warm maken voor onze kaas en

wijnavond, die doorgaat op 21 en 22 november. Het belooft een

gezellige avond te worden samen met jullie familie, meer info vinden

jullie op de affiches of spreek ons gerust aan. Dus ik zou zeggen,

inschrijven is de boodschap indien dit nog niet gebeurd is!

Vele groetjes

Team Lindeboomke



xx

Lindeboomke

Welkom, Bertrand!

Hmm!Heerlijk!

Gelukkige verjaardag!



Onze helpende hand!

Tirolerweek was geslaagd! 

Lindeboomke

Bedankt, Christine!



 Kolleblomme



Dag lieve vrienden van Kolleblomme,

Of moet ik zeggen: ‘Hallo liebe Freunde von Kolleblomme’? Wat hebben

we samen genoten van een geweldige Tirolweek de afgelopen maand!

De vrolijke Tirolermuziek bracht ons helemaal in de juiste sfeer, en we

deden zelfs een poging om ons Duits te verbeteren. Al kwamen we niet

veel verder dan ‘Ich liebe dich’, maar misschien is dat wel de

belangrijkste zin om te onthouden.

Naast al dat plezier stond er ook nog iets heel serieus en ontzettend

belangrijk op de agenda: het enige echte wereldkampioenschap jodelen!

Dit prestigieuze kampioenschap vindt slechts één keer per jaar plaats, dus

de spanning was duidelijk voelbaar op Kolleblomme. Maar dat is

begrijpelijk, met zo een super strenge jury als mezelf ;).

Ik wil graag aan jullie meedelen dat ik mijn taak als jurylid zeer ernstig

heb genomen. Na het bewonderen van jullie indrukwekkende

jodelkunsten, heb ik jullie prestaties nauwkeurig beoordeeld op

toonhoogte, ademhaling en natuurlijk enthousiasme. Na dagenlang

beraad en zorgvuldig wikken en wegen, heb ik groot nieuws. Deze editie

heeft meerdere wereldkampioenen voortgebracht! Jullie waren allemaal

zo aan elkaar gewaagd, dat ik jullie allemaal tot winnaar heb gekroond.

Proficiat en dikke kussen van de jury! 

Na al dat oefenen van de Duitse taal en het jodelen, werd het natuurlijk

tijd voor het hoogtepunt van de Tirolweek: een heerlijke tartiflette-

middag! De geur van gesmolten kaas, knapperig spek en zachte

aardappelen brachten ons helemaal in de Alpensfeer. 

Nog een beetje en we konden de bergen zien. Het werd een mooi feest

van gezellig samenzijn.

Maar weet je wat nog beter is dan één themaweek?



n 

 Juist, 2 themaweken natuurlijk! Na de Tirolweek sloop er plots een

mysterieuze en griezelige sfeer door de gangen van Kolleblomme.

De living werd snel omgetoverd tot een prachtig griezelhuis, klaar

om het naderende onheil te trotseren.

Om de griezelige sfeer compleet te maken, speelden we samen het

spannende griezelspel. Het leek wel alsof het ongeluk overal op de

loer lag! Er werd flink geschrokken, maar we hebben vooral veel

gelachen en genoten. Het was een spel dat ons zeker nog lang zal

bijblijven.

En alsof dat nog niet genoeg was, hebben we deze maand ook de

meest angstaanjagende pannenkoeken ooit gemaakt:

Halloweenpannenkoeken! Het werd griezelig genieten!

Nu de rust terug is gekeerd, kijken we met zijn allen uit naar wat de

maand november te bieden heeft. Het wordt een maand van gezellig

samenzijn, dat is zeker!

Lieselot



Kolleblomme

Ontbijt op Kolleblomme

Wow! Wat een prachtig werkje!



Kolleblomme

Verse groentjes!!

Er werden heuse voorbereidingen
 getroffen voor de Italian Night!

Prachtig gemaakt!



Kolleblomme

Fantastisch die pakjes!

Oh! Je hebt vlechtjes!



Kolleblomme

xx

xx

Hmmm! Ben haast jaloers!

Gezellige cinema avond!



xxx

Kolleblomme

Super gedaan!

Violaine in de keuken!

Kolleblomme

Liefde is toch schoon hé!

Mooi hoor!



xxx

Kolleblomme

Paars haar staat je goed!

Kolleblomme

Griezelen in Kolleblomme!

Trick or treat!

Gelukkig zijn het lieve heksjes!



 Akkerwinde



Dag lieve bewoners,

Het seizoen met de mooiste kleuren, het prachtige herfstzonnetje en de

pompoenen die ons huis en tuin omtoveren tot een mooie warme sfeer.

Onze pompoentjes hebben we zelfgecreëerd met een sok en wat touw en

ja weliswaar moest die sok eraan geloven met de schaar, maar we hebben

er wel iets moois in de plaats van gemaakt. Sommigen onder jullie hebben

ook al mooie kerstkaartjes gemaakt, klaar om te versturen.

Met de koekjes was het inderdaad in het begin een beetje sukkelen, maar

met jullie hulp hadden we een mooi eindresultaat en heel belangrijk! Ze

waren nog lekker ook!

Ondertussen heeft Shirley de vele patatjes geschild en jullie weer heerlijke

stovers voorgeschoteld, maar het stopt niet, want tijdens de week van de

Tiroler hebben jullie ook een lekkere tartiflette kunnen eten en hebben

jullie kunnen genieten van een mooi optreden.

Sommigen onder jullie hebben de kunst van het bloemschikken mogen

waarnemen en hebben een mooi herfststukje gemaakt die nu siert op

jullie tafel. 

Kortom een heel gezellige warme sfeer binnen huize Akkerwinde, smaakt

naar meer en nieuwe ideetjes beginnen binnen te stromen, ook van jullie.

Wat dacht je Greta, heerlijk vers gebakken brood?

Zal nog niet teveel verklappen want jullie houden toch van verrassingen

.

Dikke zoenen,

Marleen



Koekenbak!

 Akkerwinde

Heel huiselijk, koekjes maken!!

Hmmm! Ze zien er lekker uit!



xxx

Pompoentjes maken!

 Akkerwinde

Herfstbloemschikken was top!

Griet heeft dat terug goed gedaan!



Beste vrijwilligers,

Vrijwiligers

Vrijwilligers

 
Met veel twinkeling in onze ogen kijken we terug op een

geslaagde Tirolweek. Het werd een onvergetelijke

ervaring voor al onze bewoners en bezoekers, en mede

dankzij jullie enthousiasme en inzet werd het een groot

succes!

We konden op veel van jullie helpende handen rekenen

tijdens de tartiflette-middagen. Door jullie bereidheid om

de handen uit de mouwen te steken, hebben onze

bewoners kunnen genieten van een heerlijke maaltijd in

een prachtige Tirolersfeer. Ook een dank je wel aan de

vrijwilligers die de cafetaria bemanden tijdens het

Tiroloptreden. Jullie aanwezigheid zorgde voor een

gezellige sfeer.

Daarnaast willen we ook onze vrijwilligers bedanken die

hebben bijgedragen aan de creatieve namiddag. Samen

met de bewoners hebben we prachtige Halloween-

bloemstukken gemaakt. Jullie hulp en creativiteit

maakten deze activiteit tot een sfeervolle namiddag.

Tenslotte gaat onze dank ook uit naar de vrijwilligers die

de schoenverkoop hebben ondersteund. Dankzij jullie

inzet konden onze bewoners en bezoekers op hun gemak

hun nieuwste paar schoenen uitzoeken.

Veel liefs en dankbaarheid,

Het HTW-team



NOVEMBER

 Pyncket Bernard       03/11

Billiau Raymonde     12/11

Ottevaere Mimi        15/11

Catry Guy                 15/11

Messiaen Carine       29/11

Vrijwilligers

Jarige vrijwilligers



 Leiemeers



Bes te  lezer s ,

 Ok tober  i s  voorb i jgev logen .  We hebben  genoten

van  de  ta r t i f l e t te ,  de  karnemelks tover s ,  de  taar t

en  he t  aper i t i e f .  Enke le  van  onze  bewoners  z i jn

ook  naar  beneden  gaan  k i j ken  naar  he t  op t reden

en  waren  daar  vo l  lo f  over .

Nu i s  november  aan  de  beur t  en  s taa t  e r  a lweer

vee l  l ekker s  op  he t  programma.  We gaan

natuur l i j k  deze  maand ook  weer  e ten  maken  in  he t

Kwiz ien  maar  e r  s taa t  ook  een  kaas  en  wi jnavond

gep land!

Er  s taan  ook  enke le  spe l le t j e s  op  he t  programma

maar  waarsch i jn l i j k  za l  de  f i tnes s  we l  te rug  he t

groot s te  dee l  van  de  t i jd sbes ted ing  z i jn  b i j  de

mees te  bewoners  op  Le iemeers .

Wi j  z i t t en  met  een  gro te  g roep  hardnekk ige

spor te r s  d ie  dage l i j k s  hun  k i lometer s  w i l l en  gaan

opvre ten  in  de  f i tnes s .  Wi j  z i jn  dan  ook  t ro t s  da t

onze  bewoners  zovee l  w i l l en  bewegen!

We maken  er  voor  iedereen  een  aangename

november  van  en  k i j ken  ernaar  u i t  ju l l i e  te rug  te

z ien  in  december .

T e a m  L e i e m e e r s



Fijne samenkomst in de Bistro!

Sjoelen is niet gemakkelijk hé!

Leiemeers



Tiroler op Leiemeers

Leiemeers

Mooi hoor,  Jan!



Santé gasten!

Leiemeers

Een pintje kan smaken!

Het zag er heel leuk uit!



Griezelig hoor!

Booooo!

Leiemeers

Happy Halloween!



 Cortryckpoorte 
& 

Vestinghe



Beste lezer van ons favoriete huiskrantje,

“HERFSTNOSTALGIE”

Warm oranje pompoenen, bomen kleuren in een schitterend

palet van geel over oranje, rood naar bruin... Dit alles

overgoten door een stralende najaarszon. De herfst is in het

land. 

Gaan wandelen in het bos dat heerlijk naar de herfst geurt,

genieten van het dikke bladerentapijt. Tapijt waar je met je

botten tot aan je enkels in zakt. Om vervolgens thuis te komen

met een mand vol maïs, kastanjes, bolsters, paddenstoelen die

nog naar het bos ruiken. 

Mossen, bessen,... Nooit biedt de natuur zo een schat aan

decoratie als in dit seizoen. Om dan vervolgens samen te

genieten rond de vuurkorf, het knetterende hout, kastanjes

poffen, marshmellows, een lekker kommetje dampende

pompoensoep, de kids die hout sprokkelen voor op het vuur.

En de mooie najaarszon gaat onder... In dezelfde prachtige

kleuren. 

Ook in ons huisje Ter Walle kunnen we er ten volle van

genieten, we behoren tot een bevoorrecht volkje met onze

mooie locatie met zicht op het park, onze mooie tuin! Een

vleugje Ardennen in hartje Menen. “Geniet ervan met volle

teugen”

Liefs,

Dominique 



Cortryckpoorte & Vestinghe

Heerlijke appelbeignets

Het is altijd gezellig bij jullie!



Bloemschikken was een succes!

Cortryckpoorte & Vestinghe

Jullie hebben dat terug super gedaan!



xx

Mag wel elke ochtend zo zijn!

Cortryckpoorte & Vestinghe

Een lekker ontbijtje om de dag te starten!



xxx

Er werd gesmuld van
Katrien’s pannenkoeken!

xx

Lekkerlekkerlekker!

Cortryckpoorte & Vestinghe

Creatief ateliertje bij Dominique!



Er werd ook verse confituur gemaakt!

Cortryckpoorte & Vestinghe

Wat een leuke foto!

Verse wafels!!



Precies echt!

Ze hebben dat super gedaan, nietwaar?

Cortryckpoorte & Vestinghe

Ook op ZT2 werd er Tiroler gevierd!



Cortryckpoorte & Vestinghe

Dat geeft pas sfeer!

Oliebollenbak! Jammie!



Cortryckpoorte & Vestinghe

Happy birthday!

Er werd goed gefeest!

Gelukkige verjaardag!



Cortryckpoorte & Vestinghe

Onze creatievelingen  gingen terug los!

Prachtig!



Assistentie
woningen



ACTIVITEITEN VOOR DE BEWONERS VAN DE
ASSISTENTIEWONIGNENACTIVITEITEN VOOR DE BEWONERS VAN DE

ASSISTENTIEWONIGNEN

Liefste lezers,

 

Op donderdag 17 oktober kwamen we terug samen voor een

leuke namiddag. 

Onze jarige Joris was ook van de partij en trakteerde met

lekkere pralines. Dank je wel Joris! We hebben ook genoten

van een lekker stuk taart. 

We speelden het spel ‘worst-case scenario’. De bewoners

werden in twee gelijke groepen verdeeld en moesten om de

beurt raden welk antwoord juist was bij een bepaald scenario.

We moeten wel toegeven dat er toch rare scenario’s

tussenzaten, maar we hebben veel bijgeleerd. Bijvoorbeeld:

het bedekken van een wond met suiker zou het herstel van

het weefsel bevorderen en bacteriën verdrijven. Smeren

maar!

En jajaaaaaaaaa mensen, het werd nogmaals bewezen:

vrouwen zijn slimmer! 

Natuurlijk konden we ook terug rekenen op onze beste

grappenverteller René! 

Wat een leute, bedankt allemaal voor de leuke namiddag!

Lieve groeten,

Marine

Assistentiewoningen 



Assistentiewoningen



De bewoners voelden zich precies op restaurant en dat is natuurlijk

onze bedoeling! Het is leuk om te weten dat ze met een fijn gevoel

naar huis gaan. En natuurlijk genieten we ook maximaal.

Carine: altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen en om hun

verhalen te horen, de levensverhalen die ze zo graag eens vertellen 

Met deze mooie woorden sluit ik af en op naar de volgende maand! 

Groetjes, 

 Nicole 

Hapjes:
 toastjes met vissalade, broodje brie

met honing en appel

Voorgerecht: 
vitello tonnato

 Hoofdgerecht: 
varkenswangetjes met kroketjes, fijn

gesneden witloof en zelfgemaakte

mayonaise 

Dessert: 
tiramisu (zonder alcohol ) en koffie 

Kwizien review

Op maandag 21 oktober ben ik terug de potten en pannen ingevlogen

samen met mijn compagnon Carine en bewoners van de

assistentiewoningen. De menu zag er als volgt uit:



Francine: “ Une journée très
agréable, avec un très bon repas!”

Kwizien review

Germaine: “Excellent! Heel smakelijk gegeten.”

René: “Ik heb het gevoel
dat ik op restaurant ben.”

Rosette: “De gezelligheid aan tafel is
onbetaalbaar, het was ook zeer lekker!”

Albert: “ Je mag me altijd roepen!
Het was een gezellige middag.”



Dooghe Bernard

Titeca Yvette

Landuyt Paula

Dierynck Marie Christine

Masschelein Dany

Soete Marceline

Hermans Christiane

Centrum voor kortverbljif

Centrum voor kortverblijf

Welkom aan al onze nieuwe kortverblijfgasten 



Er is er eentje jarig! 
Zorgteam 1: 

 Lindeboomke

04/11     Didier Ricart                                           79 jaar

22/11     Yvette  Vanoutryve                                 84 jaar

   Kolleblomme   

    

19/11                           Oda Vancoillie                  85 jaar 

                   

Zorgteam 2:

 Vestinghe

21/11 Chantal Van Laere                                      86 jaar

21/11 Annie Verbruggen                                      77 jaar

                                        Leiemeers 

17/11 Lydia Lippinois                                            71 jaar              

Assistentiewoningen

                                    Benedictinenhof        

9/11      Caroline Schoonbaert                               57 jaar

12/11    Raymonde Billiau                                      67 jaar

21/11    Paul Cottyn                                                70 jaar

Jarigen WZC



Fitness

Heel mooi, dames!

Bedankt aan alle helpende handen om dit waar te maken!



Fitness

Jullie hebben terug wat spieren gekweekt! Wees maar trots!

Onze topsporter, Frank!



°05/06/1928

Pastoraal

Ter gedachtenis 

°05/10/1933 04/10/2024

Geliefde bewoner van

ZT1, Kolleblomme.

Vanneste Norbert

11/10/2024

Geliefde bewoner van ZT2,

Cortryckpoorte.

Versyck Juliaan 

°31/07/1934 23/10/2024

Een geliefde bewoner van

ZT1, Akkerwinde.

Deleye Daniël 



Herdenking  Allerzielen

Vanhuyse Suzanna                   +24/10/2023
Cambier Robert                        +28/11/2023
De Saedeleer Patrick                 +30/11/2023
Van Guyse Walter                    +06/12/2023
Foulon Jacqueline                    +12/12/2023
Breyne Jenny                            +21/12/2023
Lesage Frans                            +27/12/2023
Dedrie Nadia                            +12/01/2024
Vandendriessche Jacques        +22/01/2024
Busschaert Jenny                     +02/02/2024
Vermont Cecile                       +04/02/2024
De Witte Nicole                       +07/02/2024
Degryse Rita                           +08/02/2024
Durnez Roger                          +22/02/2024
Houthoofd Werner                  +02/03/2024
Derijckere Simonne                +06/03/2024
Vermaut Mia                           +21/03/2024
Clerick Jacqueline                   +25/03/2024
Dewitte Roger                         +05/04/2024
Vercoutere Roger                    +25/04/2024
Casier Monique                      +28/04/2024
Platteeuw rose Anne               +20/05/2024
Douterlugne Moniek               +13/06/2024
Roelens Diana                         +14/06/2024
Vanlaer Catharina                   +19/06/2024
Van Assche Joanna                 +21/06/2024
Daelman Walter                      +18/07/2024
Deman Marie-Louise               +22/07/2024
Deman Luitgarde                    +29/07/2024

Pastoraal

Daels Marie-Louise         +15/08/2024
Duthoy Katerina             +03/09/2024
Coulleit Anna                 +13/09/2024
Noppe Mano                  +14/09/2024
Bostyn Paula                  +17/09/2024
De Baene Marc              +21/09/2024
Holvoet Denise              +23/09/2024
Vanneste Norbert          +04/10/2024

“De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

In liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een

lied
dat opklinkt uit verdriet.”

– Hanna Lam



Allerzielen

Wiki

Allerzielen is een gedenkdag uit de
westerse rooms-katholieke traditie.[1] Het
wordt gevierd op 2 november, de dag na
Allerheiligen,[2] waarmee deze dag nauw
verbonden is. Met Allerzielen worden de
overledenen herdacht en wordt een
requiemmis opgedragen. Wanneer
Allerzielen samenvalt met een zondag,
heeft dit altijd voorrang op de
zondagsliturgie.
De nabestaanden plaatsen bloemen op
het graf. In veel parochies is het
gebruikelijk dat als er een parochiaan uit
de kerk wordt begraven er een kruisje
wordt opgehangen met daarop de naam
van de overledene. Op de eerstvolgende
Allerzielen komt de familie van de
overledene naar de mis om het kruisje in
ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag
om speciaal te bidden voor alle zielen die
nog niet in de hemel zijn, maar in het
vagevuur.
De gedenkdag voor de overledenen stamt
uit de benedictijner kloostertraditie van
Cluny, waar Odilo van Cluny haar in 998
voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw
kreeg het de naam Allerzielen.
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De HTW dichter
ALLERHEILIGEN & ALLERZIELEN

“Alle Heiligen zaten bijna op de hielen van die van

Aller Zielen

Nu gingen ze met 8 heiligen, 8 zielen en de zielen

dwongen de wapens op de knieën. 

Alles wat lag op knieën, werd allemaal opgehaald

door de Heiligen.

Wat de Heiligen zouden bijeen halen

Was soms om schulden te betalen en jeugd hun

vrijheid.

De 8 van Allerzielen mochten alles ophalen, 

en ja nadien helpen bij het terugbetalen.

 

Maar zouden zo de problemen, voor de Allerheiligen

en die van Allerzielen opgelost zijn.“

Geert Dons, 
HTW dichter



Max

Beestige M

Max

Hallo lezertjes, 

 

Ik heb terug eens mee geweest met baasje om pedicures te

doen. Allee, ik was mee om de bewoners wat te vergezellen.

Daar heb ik toch veel streeltjes gehad en veel aandacht.

Natuurlijk vond ik dit tof. 

Denk wel dat ik nog zal mogen meegaan en hoop het ook

wel een beetje. 

Iedereen was ook zeer blij om me terug te zien. In de

namiddag zijn we dan bij Debbie geweest en daar zat Visa,

het was de eerste keer dat we elkaar ontmoetten. Nee ik zou

liegen, tijdens de middagpauze begon ze te blaffen naar me

en ja ik antwoordde terug. 

We hebben dan wat gespeeld in de bureau van Debbie en

Yves. Het was zeer leuk. Hopelijk zien we elkaar nog eens

terug om samen te kunnen spelen. 

Tot de volgende keer!!



02/11 Moding Miranda

04/11 Tubaert Griet

06/11 Nakita Desmedt

09/11 Debruyne Ria

09/11 Verschaeve Sarah 

10/11 Roels Dominiek

17/11 Cheneau Fauve

17/11 Van Ees Sylvie

19/11 Candry Jocelynne

01/12 Lecointre Mia 

 

Jarig personeel in november

Personeel 

“Ouder worden is een privilege”
 

Klopt deze uitspraak volgens jou?



Personeel 

Proficiat aan Carina en Nick

met hun pasgeboren meisje,

Harper! 

4kg en 51,5 cm.



Met grote trots verwelkomt WZC Huize Ter

Walle haar nieuwste teamlid: Visa! Visa is

een prachtige labrador die aanvankelijk

werd opgeleid als blindegeleidehond, maar

door haar speelse enthousiasme naar andere

honden en katten net naast deze rol greep.

Gelukkig voor ons heeft de organisatie

'Vrienden Der Blinden' ervoor gezorgd dat

Visa een andere, waardevolle taak kon

vervullen. Zo kruisten haar paden met die

van onze algemeen directeur, Debbie

Janssens. Vanaf nu zal Visa dagelijks met

Debbie mee naar Huize Ter Walle komen

om tijd door te brengen met onze bewoners

en cliënten. Haar vrolijke aanwezigheid en

zachte karakter brengen ongetwijfeld veel

warmte en gezelschap. Natuurlijk respecteren

we de wensen van de bewoners die hier

liever niet van genieten. Visa zorgt er mede

voor dat Huize Ter Walle niet alleen een huis

vol zorg, maar ook een thuis vol hartelijkheid

wordt!

Personeel 



9-17 november - Week van de Pleegzorg

14 november - Wereld Diabetes Dag

16 november - Internationale dag van de

verdraagzaamheid

21-27 november - Ouderenweek

17 november - Dag van het therapiedier &

Dag van het vroeggeboren kind

23 november: Dag van de Nabestaanden na

zelfdoding

19 november - Wereldmannendag +

Werelddag voor de preventie van kindermisbruik

20 november - Werelddag van het kind

25 november - Internationale dag voor de

uitbanning van geweld tegen vrouwen

Themadagen

Themadagen in november

PS: HTW staat in

november, in

teken van de

seniorenmaand!



Arcade

Arcade
Ik heb mijn kaarsje nodig

bij de herdenking! Geraak

jij tot bij mijn kaars? 




